
KAMP VOOR MOEDERS  
(anno 2025 – editie 3) 

(Lees: even weg van alle moederlijke verplichtingen met een grote tik avontuur       ) 

Beste mama’s en familie, 

Hierbij meer info over het “kamp voor moeders”, een driedaagse die dit jaar doorgaat van 7 t.e.m. 

09/06/2025, dit in samenwerking met Beyond Borders (https://beyondborders.be)   

We vertrekken op kamp op zaterdag 7 juni en komen terug op maandag 9 juni.  

Het kamp start op zaterdag 7 juni. We vertrekken rond 10u vanuit Waarschoot (nog af te spreken). 

Het kamp eindigt op maandag 9 juni om 15u. Dan mogen de mama’s weer huiswaarts. 

(Data zoeken: altijd een ramp… er wordt bijgevolg steeds geopteerd voor het Pinksterweekend) 

 

 

KAMPPLAATS 

We gaan op kamp in Durbuy.  Exacte locatie blijft nog even geheim. We carpoolen erheen. De 

chauffeurs worden afgesproken enkele weken voor aanvang.  

Brieven en kaartjes kunnen noch ontvangen noch verzonden worden. Mama’s houden evenwel van 

verrassingen in hun valies! Pakketten vol snoepgoed en alcohol mogen zeker in de valies verstopt 

worden. 

We slapen in een vakantiehuis met bedden. Slaapkamers per 2 in verschillende units. Er is een 

privéparking. Beddengoed mee te nemen. 

https://beyondborders.be/


 

 
 
KAMPTHEMA 
 
Het kampthema is ‘Wie is de saboteur?’, vergelijkbaar met ‘De mol’. Concept geheel bedacht en 
geleid door Beyond Borders. Het gaat om hun 2e editie (in 2023 deden we al editie 1). 
 
Er dienen een heel aantal proeven en opdrachten tot een goed einde gebracht te worden om zo geld 
te verdienen voor een ‘groepsspaarpot’, maar… er loopt een kandidaat rond met een andere opdracht!  

De exacte inhoud van de opdrachten wordt nog niet verklapt, maar het is alvast een mix van avontuur, 
mentale uitdagingen, teamwork,… Uiteenlopende proeven dus, maar met elke proef is geld te 
verdienen. Het is aan de saboteur om onopgemerkt zoveel mogelijk proeven te saboteren, het is aan 
de deelnemers om enerzijds geld te verzamelen voor de groep en aan de andere kant de saboteur te 
ontmaskeren. 

De winnaar van het spel is diegene die op de laatste dag de saboteur weet te ontmaskeren. Indien 
er meerdere personen de juiste saboteur aanduiden, wint diegene die de laatste dag de vragenlijst 
over de saboteur het beste kan invullen, maar er schuilt wel een klein addertje hierbij... Iedere avond 
vragen we immers wie je verdenkt als ‘saboteur’ en voor elke keer dat je die vraag correct 
beantwoordt, verdien je een pasvraag voor de finale vragenlijst. Er wordt dus tussentijds niemand naar 
huis gestuurd. 
 
De winnaar verdient maximaal €200. Dat geld is afkomstig van sponsoring, groepskortingen en 
commissies die bij de activiteiten konden afgedingd worden. Indien dus een groot deel van de proeven 

gewonnen wordt, gaat de winnaar naar huis met een mooi bedrag (die mag trakteren                     ). Al 
draait het allemaal natuurlijk niet om het geld, maar om het avontuur dat wordt beleefd. 
 
Je eigen doel is dus afhankelijk van je rol in de groep: ga je voor een zo groot mogelijke 
groepsspaarpot en ga je op het eind aan de haal met deze pot? Of ben je net de saboteur en doe je 
er alles aan om de opdrachten zo veel mogelijk in het honderd te laten lopen? 
 
De saboteur kan tijdens dit weekend geen geld verdienen (tijdens de 9-daagse saboteur-reis van 
Beyond Borders is dit anders). Het geld dat door de groep misgelopen werd, gaat tijdens dit weekend 
naar een goed doel naar keuze van de groep. 
 
 



Let op: na je inschrijving ontvang je een vragenlijst per e-mail, hierin kan je zelf aangeven of je wil 
inschrijven als deelnemer of als mogelijke saboteur. Er kan per weekend natuurlijk 
maar 1 saboteur mee gaan, deze zal een 2-tal weken voor vertrek gecontacteerd worden door Beyond 
Borders om de voorbereiding te doorlopen. 
 
 

 
 
 
 
INSCHRIJVING + PRIJS 
 
Inschrijven kan via volgende link: https://boeking.beyondborders.be/saboteur/groespreizen/kamp-
voor-moeders 
 
Dit is een privélink. We streven naar min. 10 - max. 20 personen. 
 
Ken je nog een mama die er even tussenuit wil & zin heeft in avontuur, stuur ze dan gerust deze 
bundel door! Altijd fijn om nieuwe mensen te leren kennen & des te interessanter in het verhaal van 
de saboteur…  
 
Totaalprijs bedraagt 335 € per persoon. Niet voor niets, maar wel wijs! 
 
De inschrijving is definitief na betaling, volg hiervoor de instructies via de inschrijvingslink.  
 
Het kamp kan maar doorgaan als we minstens met 10 personen deelnemen, zo niet wordt het kamp 
geannuleerd en krijg je je volledige inschrijvingsgeld teruggestort. Inschrijven kan tot 1 april 2025 of 
tot zolang er plaatsen zijn. 
 
Het al dan niet nemen van een persoonlijke annulatieverzekering is eigen keuze, maar het kan kosten 
besparen als je omwille van persoonlijke redenen dient te annuleren… er komen soms ook al eens 

onverwachte kosten aan de moeders         
 
Op onze eigen website (www.kampvoormoeders.be) zal een link komen met wie reeds is 
ingeschreven. Maar laat je niet leiden door anderen… Heb je zin in dit weekend, just do it! 
 

https://boeking.beyondborders.be/saboteur/groespreizen/kamp-voor-moeders
https://boeking.beyondborders.be/saboteur/groespreizen/kamp-voor-moeders
http://www.kampvoormoeders.be/


Via de link kan u ook belangrijke medische info doorgeven, en ook 
voedselallergieën/intoleranties/voorkeuren. 
 
De inschrijvingsprijs is inclusief: 

• Maaltijden voor ons bereid        
o 2x ontbijt (8/6 + 9/6) 
o 2x lunch (8/6 + 9/6) 
o 2x diner (7/6 + 8/6) 

• Water tijdens eten en activiteiten 
• Activiteiten 
• Spelbegeleiding 
• Accommodatie 
• Kans op winst van de groepsspaarpot van €200 
• Bijdrage Garantiefonds Reizen 
• BTW 

 
 

Exclusief: 
• Lunch eerste middag 
• Alcoholische dranken & frisdranken (bar aanwezig ter plaatse). Eigen dranken mogen ook 

meegenomen worden 
• Persoonlijke uitgaven 
• Reis- en annulatieverzekering 

  

NOODNUMMERS OP KAMP 

In uiterste nood zijn de moeders te bereiken op hun persoonlijke GSM, maar door de geplande 

activiteiten is dit veel beperkter dan anders. 

 

 

  



VALIES – MEE TE NEMEN:  
 

Tips bij het inpakken      :  

- Laat de mama zelf inpakken 

- Zet op alles je naam of initialen 

- Steek alles in zakjes per dag 

- Kleur de bolletjes in eens in orde  

O Kleine dagrugzak  
O Herbruikbare drinkfles 
O Pyjama 
O Zaklamp  
O Knuffel 
O Beddengoed 
O Ondergoed 
O Kousen 
O Slippers of sandalen of crocs 

O Speelschoenen         of sportschoenen 
O Wandelschoenen 
O T-shirts 
O Korte & lange broek(en) 
O Trui: lichte en warme, zodat je in laagjes kan werken 
O Fancy regenjas 
O Zwemkledij 
O Wasgerief (oorstokjes, washandjes, shampoo enz…)  
O Tandenborstel, tandpasta & beker 
O Maandverbanden en toestanden 
O Handdoeken 

O Verkleedkledij in thema “MAFFIA”       (aandoen bij vertrek       ) 
O Glitter-glamourkleed  
O Zakcentje mag (voor de bar ter plekke) 
O Zakdoeken voor de verliezers 
O Medicatie zo nodig 
O Ne stylo 

O Andere zaken die je denkt nodig te hebben op dit kampje         

 

 

Toch nog iets niet duidelijk na 2x herlezen?        

Contacteer:  

• An Maebe via amaebe@gmail.com  

(Ik leid dit kamp trouwens niet, ik heb louter gezocht naar een samenwerking, ik doe gewoon enthousiast mee       ) 

• An-Sofie Van Beyond Borders via an-sofie@beyondborders.be 
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